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tourist info

Tourist Info Drenthe

is de organisatie die de algemene toeristische
informatie in Drenthe verzorgt. Voor vele

leuke producten, waaronder een diversiteit aan
fietsroutefolders en -kaarten, kunt u terecht bij
een van de lokale Tourist Info Punten (TIPs), of bij
onze webshop: www.e-shopdrenthe.nl

Tourist Info Drenthe

Brink 4b, 7971 AV DIEVER

Telefoon: 0521 591715

Email: info@touristinfodrenthe.nl
Website: www.touristinfodrenthe.nl

Kijk voor algemene toeristische informatie
op www.drenthe.nl
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Tourist Info Fryslan

een ondersteunende toeristische organisatie in
Fryslan. Tourist Info Fryslan legt de verbinding
tussen alle toeristische partijen en de provin-

cie, met de focus op het gastheerschap en de
informatievoorziening. De bewuste en onbewuste
verlangens van de toerist staan hierbij centraal.

Kijk voor onder andere fiets- en wandelroultes,
evenementen, toeristische informatiepunten,
Friese producten en cadeaubonnen op
www.touristinfofryslan.nl

Tourist Info Fryslan
Telefoon: 058 23 47 552
Email: info@touristinfofryslan.nl

Cartografie: Buijten & Schipperheijn Cartografie
Uitgever: Tourist Info Drenthe in samenwerking
met Tourist Info Fryslan.

Vormgeving en drukwerk: L'eds communicate
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Lende- Tsjongerroute

In 1672 raakte Nederland in oorlog met Franks

de bisschoppen van Miinster en Keulen. Om de bisschop van

Minster ‘Bommen Berend' tegen te houden, werden overal in het

zuiden en oosten van Friesland schansen aangelegd of opgeknapt.

Samen met de rivieren De Lende en De Tsjonger (de Kui

en de natte veengebieden in het oosten, vormen ze

Waterlinie.

De meeste schansen liggen aan de noordkant
van deze rivieren, maar we vinden ze ook bij de
doorgaande wegen in het oosten. Zowel in 1672
als in 1673 kreeg Friesland met invallen van de
bisschop te raken. Op 24 en 25 augustus 1673
vond de laatste aanval plaats. Hoewel de troepen
zelfs over de Tsjonger kwamen, kozen ze snel het
hazenpad loen een zware noordwester storm het
water in De Lende en de Tsjonger deed stijgen.
Bang om ingesloten te raken door het water
verlieten ze hals over kop hun stellingen en waren
op 1 september weer uit Friesland verdwenen:
de Friese Waterlinie had loch nog z'n waarde be-
wezen. Meer informatie vindt u in de folder over
de noordoostelijke route.

De route langs de schansen van de Friese water-
linie, ook wel De Lende - Kuunderlinie genoemd,
vormt met enige fantasie een 8. Vanwege de
totale lengte van 85 km is de route in tweeén
geknipt. Omdat Donkerbroek het meest centraal
ligt, beginnen beide routes daar en zijn daardoor
gemakkelijk te combineren. Bij de routes is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de al bestaande

knooppuntenroutes. Een paar keer wordt daar
echter van afgeweken. De tekst is daar schuin
gedrukt. Nummers in de routebeschrijving
corresponderen met de knooppuntenroute.

Routebeschrijving

De weq vanuit Donkerbroek naar het beginpunt
is 2,5 km. De totale afstand komt daarbij op 37
km. Hel staat u viteraard vrij om in Oldeberkoop
of Makkinga te beginnen of op elk ander punt
langs de route. De tocht is dan 32 km.

De start is op het parkeerterrein tegenover het
Witte Huis in Donkerbroek. U neemt het tunneltje
onder de N381 en gaat linksaf de Balkweg op.
Na 100 meter houdt u rechts aan en vervolgt u de
Balkweg. Na goed twee kilometer komt u bif de
brug over de Tsjonger (tevens knooppunt 18).

U gaat hier naar rechts (onder de brug door).

U rijdt nu fangs de Tsjonger die ook wel de
Kuunder genoemd wordt. Al fietsend langs de
Tsjonger komt u bij de volgende brug weer op
een knooppuntenroute terecht.

We blijven hier langs de Tsjonger fietsen. Vanaf nu

kunt u de volgende knooppunten volgen: 38, 40,
91, 93, 95. Hierna gaat u richting 26 die via

“0ldeberkoop uitkomt bij De Lende (de Linde).

Hierna 28, 30 en na 36 via Makkinga naar 18.
Na 18 fietst u over de Balkweg terug naar
Donkerbroek.

Historische weetjes langs de route
Bij knooppunt 18 komt u bij de Tsjonger. Hier lag
vroeger een legerkamp en kon men door de rivier.
Helaas kon dat op meerdere plaatsen, zodat de
troepen van Bommen Berend geen enkele moeite
hadden om in de nacht van 24 op 25 augustus
1673 over de Tsjonger te komen.

U rijdt kilometers lang over het fietspad langs
deze rivier. Het is nu moeilijk voor te stellen dat
dit gebied in 1673 volkornen ontoegankelijk was
en zelfs vaak onder water stond. De Tsjonger was
daardoor eeuwenlang een enorme barriere en tot
op de dag van vandaag een taalgrens tussen het
Fries en het Stellingwerfs. Onderweg heeft u een
prachtig vitzicht op de kerk en de molen van
Makkinga. 0ok ziet u golvende ijzeren platen

langs de Tsjonger staan. Daar was vroeger een
meander (een bocht). Tussen 1880 en 1890 werd
de rivier gekanaliseerd. Bij de brug in de Prik-
kedamweg ziet u een kano op z'n kop staan. Die
herinnert aan de oude Tsjongercultuur van 10.000
voor Christus. Toen was dit gebied al bewoond.

Bij knooppunt 91 bevindt u zich vlakbij de
Tolbrugschans. Hoewel er volgens de boeken een
grote schans gelegen moet hebben op het stuk
land vijftig meter verderop is het aannemelijker
dat er aan de andere kant van de weg op een
stuk heideveld een schans gelegen heeft. In 1953
vond men daar namelijk de vormen van een
schans. Leuk is wel dat de camping sinds kort

de Tolbrugschans heet. Op deze plaats werd tot
1939 tol geheven. Gevochten is hier in 1673 niet.
Wel trokken de vluchtende troepen van generaal
Brand, die in Oldeberkoop gelegerd waren, hier
langs op weg naar Heerenveen.

In Oldeberkoop zelf zijn diverse bezienswaar-
digheden. Niet alleen vindt u daar het gebouw
Lunia, nu een prachtige horecagelegenheid,
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maar in het centrum ook Vredewoud, de kerk
uit ongeveer 1200 en de beroemde geit op de
driesprong. Het dorp telt naast Lunia nog een
viertal horecagelegenheden.

opmerkelijk is hel kanon dat u bij het verlaten
van het dorp ziet staan. Dit kanon komt van de
Bekhofschans en is door de soldaten in 1673
vernageld: men sloeg een spijker in het gat voor
de lont, het zogenaamde zundgat. Hierdoor kon
het niet meer gebruikt worden. Het kanon werd
in de schansgracht gegooid en werd in 1979
gevonden. Omdat het kanon ooit gebruikt werd
bij een Triathlonwedstrijd heeft men er een nieuw
zundgat in geboord.

Bij de Lindebrug vindt u rechts, pal naast de
brug, nog een oude meerpaal. Deze herinnert er
nog aan dat hier ooit scheepvaartverkeer was.

Bij knooppunt 28 vindt u de Bekhofschans.
Hoewel de palissade is verdwenen en de wallen
zijn ingezakt ligt de schans er nog bij zoals hij in
1673 is achtergelaten. Wel heeft men in 2010 de
contouren van de schans aangegeven en is er een

toegangspoort geplaatst. In de nacht van 24 op
25 auqustus 1673 vond hier een aanval plaats van
Minsterse troepen onder leiding van de Franse
generaal Bellerose. De naam Bekhofschans
refereert aan het verhaal dat er bij een soldaat de
pijp ‘bij den beck af” werd geschoten. Men schrijft
dan ook wel eens ‘Beck-af schans’.

Verder fietsend komt u over een klinkerpad. Dit

is al een zeer oude weg en waarschijnlijk werd
deze route door de troepen van Bommen Berend
gebruikt om bij de schans te komen. Heel aardig is
het dat er bij nr. 14 een levensgroot houten beeld
van Nelson Mandela staat. Ook hij was net als de
Stellingwervers en de Friezen een vrijheidsstrijder.
Via Tronde ('t Ronde) komt u in Makkinga. Hier
lag 600 meter vanaf de rotonde ook een schans.
Deze lag langs de huidige weg De Harken, om
precies te zijn 150 meter voorbij het laatste huis
(nr. 2) aan de linkerkant. Deze schans is in 1673
opgewaorpen en in 1937 afgegraven.
Waarschijnlijk heeft men voor de schans gebruik
gemaakt van al aanwezige zandheuvels. Krijgs-
handelingen zijn er voor zover bekend niet ver-
richt. Omdat er niets meer te zien is, gaat de route

rechtdoor. In Makkinga staan twee kunstwerken:
‘De Pijp’ (als herinnering aan de oude zuivel-
fabriek) en bij de kerk de ‘Hunningdaenker”.

Bij beide vindt u enige informatie. Na restau-
rant De Smaeck van Spa vindt u honderd meter
verderop de ingang naar de molen met daarbij
het museum ‘Oold Ark”. Zowel de molen als het
museum zijn zeer de moeite waard. Doorfietsend
komt u weer bij de Tsjonger, tevens het eindpunt
van deze route.

De omgeving

De fietsroutes langs de vroegere Friese Waterlinie
bevinden zich in de regio Friese Wouden: een oud
cultuurlandschap met boomwallen, beekdalen,
heide- en veengebieden. Aan de zuidoost kant
lopen de Friese Wouden via het Nationaal Park
Drents Friese Wold over in hel bosrijke Drenthe.
In het ‘grensgebied” iets noordelijker vindt u
gezellige plaatsen als Appelscha en Ooster-
waolde, maar ook bijvoorbeeld het bijzondere
hoogveengebied rondom Veenhuizen en Fochte-
loo. Allemaal plekken die ook zeker een bezoek
op de fiets waard zijn!
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